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Van de voorzi�er,  

 
 

   
Er is weer heel wat gebeurd tussen eind september en eind november. 
En er zijn van die dingen die gebeuren en je snel vergeet en dingen die 
gebeuren die je niet snel vergeet. Neem als voorbeeld Esterwegen. Ik 
heb als “westerling “ nooit geweten dat er vlak over onze landsgrens 15 
van dit soort (her)opvoedingskampen waren, laat staan dat ik er wel eens geweest was. Maar toen 
ik mij verdiepte in de geschiedenis en ellende die hieruit voortgekomen is keek ik toch met heel 
andere ogen naar dit stuk historie. En hoe actueel het op dit moment nog is. Dit mag nooit meer 
gebeuren staat er op diverse folders van Esterwegen, maar kijk nu op dit moment eens om je 
heen. Wat gebeurd er allemaal op de wereld en is het allemaal wel zover weg? Vanwege de snelle 
uitwisseling van het wereldwijde nieuws is het of alles in je achtertuin plaatsvindt. Je wordt er wel 
eens (nieuws)moe van. Hoe kan je zaken die in sneltreinvaart passeren nog gescheiden houden? 
Wat is er nog waar, of een klein beetje waar, en wat is er nep, of een klein beetje nep?  
En als wij, als oudere jeugd, hier al problemen mee hebben hoe gaat de jongere jeugd hier dan nog 
mee om? Het bezoek aan Esterwegen  was voor mij een combina�e van een aantal dingen;  AMK 
teambuilding, een gezellig dagje uit met de dames, een leerzame dag maar bovenal een stof tot 
nadenken dag. Dan wel weer afgesloten met een heerlijk gezamenlijk diner.  
   
Het dubbelconcert met El Elohim was vanuit het samenwerkings gebeuren een posi�eve ervaring. 
Als onze eigen club een beetje mager wordt moet je eens wat uit proberen en het is zeker niet de 
eerste keer dat we dat doen en vanuit mijn kijk op de zaak zie ik dat posi�ef om hiermee door te 
gaan. En het muziekprogramma en de prak�sche uitvoering door de Concert Commissie waren 
prima voor elkaar. En vergeet de PR ac�viteiten niet. Een dikke pluim.  
   
Iets heel anders, onze overhemden! Onze leverancier had toegezegd dat deze zeker leverbaar 
bleven tot eind dit jaar. Echter toen wij vorige maand er nog een aantal bij wilden bestellen bleek 
de fabrikant met de produc�e te zijn gestopt. Voor ons dus een reden te meer om zorgvuldig met 
dit kledingstuk om te gaan.  
   
En wat zit er nog in het vat voor de komende �jd? Uiteraard de kerstconcerten van 15 en 21 
december; de voorbereidingen zijn in volle gang, het repertoire is bekend. En wij? Wat extra gas 
geven op de repe��es om zo goed als mogelijk voor de dag te komen, voorwaar een flinke 
uitdaging, maar daar houden wij wel van.  
   
De Nieuwjaarsvisite van 18 januari 2025 is qua loca�e nog niet defini�ef vastgesteld. Onze 
voorkeur voor “De Duif” is er wel, maar zij hebben het nog niet beves�gd. Jullie worden uiteraard 
via de bekende kanalen op de hoogte gehouden.  

Over Texel en van onze Potgrondac�e is nog weinig actueels te melden, behalve dat de eerste 
ac�viteiten zijn opgestart en zodra er meer nieuws is horen jullie dat vanzelfsprekend.  
   
Met vriendelijk groet, Wim van Dijke.  
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Over Buma/Stemra 
 

Buma/Stemra is de organisa�e die in Nederland de belangen van componisten, tekstdichters en muziekuitgevers 

behar�gt. Als koor, aangesloten bij de afdeling Noord-Oost van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, verplicht 

ook het Asser mannenkoor zich om jaarlijks opgave te doen van de nummers die zij in het achterliggende jaar 

publiekelijk ten gehore hee� gebracht.  

 

Stelt dat veel voor? 

Welnu: (om in de veelal door wijlen Minister-president Dries van Agt gebezigde terminologie te blijven) best wel! 

 

Enkele cijfers: (gedis�lleerd uit de over 2023 verstrekte opgave) 

 

Aantal optredens (incl. Golden Men):       11 (5 eigen en 6 door derden georganiseerd) 

 

Aantal gezongen nummers �jdens deze optredens:       61 verschillende liederen 

 

Totaal aantal gezongen nummers:       212 

 

Vanwege de kerst optredens zijn een aantal nummers zelfs wel 8 keer met succes gezongen. 

 

Bijz.: onze jaarlijkse medewerking aan de kerkdienst in De Duif is hierin niet meegerekend, want bijdragen aan een 

kerkdienst zijn vrijgesteld van opgave. 

 

Over een heel kalenderjaar gerekend kan met enig op�misme worden gesteld dat er (de weekenden niet 

meegerekend) gemiddeld bijna 1 x per dag een AMK-lied te beluisteren moet zijn geweest! Dus ook in de 

vakan�eperiode! Voorwaar een niet geringe presta�e, waar veel �jd, inzet en animo aan ten grondslag ligt. 

Dat geldt overigens niet voor uw bibliothecaris, die deze al dan niet kromme cijfers moeiteloos uit de mouw schudt. 

 

Op naar een even succesvol einde van 2024! Fijne feestdagen alvast. 

 

Jan van Veen 

Het Asser Mannenkoor wenst u 

Pre�ge Feestdagen  
op naar 

  

                                                                                   


