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Jubilarissen

Het is een goede gewoonte om jaarlijks wat trouwe leden in het zonnetje te 
zetten. We doen dat bij een lidmaatschap van 25, 40 of 50 jaar. Dit jaar 
hadden we drie jubilarissen: Timo Appeldorn (40 jaar) en Arend Nijboer 
en Jannes Wiechers (25 jaar). Vanouds werden de jubilarissen gehuldigd 
bij de nieuwjaarsvisite, maar ja, ook dat gebeuren valt dit jaar in het diepe 
Corona-gat. Om een gebeurtenis te creëren in de lange periode van de 
zomer tot aan de Kerst hebben we bedacht het dit jaar eens op 1 oktober te 
doen.
Dus togen Ap en Fons op 1 oktober naar Eext om Jannes in  het zonnetje te 
zetten. Dat zonnetje werkte wel mee, want we konden op het terras 
genieten van de aangeboden koffie met appeltaart. Daarna was er de 
oorkonde en het speldje voor Jannes en de bloemen voor zijn vrouw.
Vervolgens ging de reis naar Stadskanaal, waar Timo en zijn dochter ons 
reeds opwachtten. Ook hier wat genoeglijk gebabbeld over het koor in het 
heden en verleden, en ook hier oorkonde, speldje (nu met getal 40) en de 
bloemen.
Drie huldigingen op een dag was ons wat te veel, dus Arend kwam pas na 
het weekend aan de beurt. Nu waren namens het bestuur Hans en Fons de 
uitvoerders in Bovensmilde. Daar werd ook het verhaal verteld dat wij al in 
Eext te horen hadden gekregen: dat Arend en Jannes even lang lid zijn van 
het koor is niet geheel toevallig. Zij kwamen in 1995 als buren in 
Bovensmilde wonen. De een kwam toevallig op het spoor van het Asser 
Mannenkoor en in zijn enthousiasme nam hij zijn buurman ook maar mee. 
En nu, 25 jaar later, is Jannes inmiddels verhuisd, maar zijn beiden nog altijd 
lid van het koor.

Arend

Jannes (en Alida)

Timo

gefeliciteerd
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Vervolg Felling:

● ’s Avonds gezamenlijk concert in de St. James Church in Newcastle. Na afloop 
naar de vaste pub van het koor.  De volgende dag uitstapjes in de omgeving, 
eerst met onze gastheer en ’s middags een speciale bustour georganiseerd 
door het koor van Felling. ’s Avonds snel eten, omkleden en weer een 
gezamenlijk concert. Dit keer in Felling zelf, in de St. Patrick church. 

De volgende dag vertrokken we ’s morgens vroeg via Durham richting vliegveld. 

In Durham bezochten we het kasteel en de kathedraal. Met speciale 

toestemming van de bisschop gaven we in de kathedraal een informeel concert. 

Een unieke kippenvel ervaring! Wat een akoestiek! Na afloop kwam één van de 

kerkbezoekers naar onze dirigent toe en liet hem weten dat het adembenemend 

klonk (‘it was breathtaking!”) .

Bij het afscheid op het vliegveld was het complete Engels koor met aanhang 

aanwezig op het dakterras om ons uit te zwaaien. 

Een reis om nooit te vergeten!

Nog steeds bewaar ik een ring die ik van Bill Ivers kreeg. Zelf gemaakt van een 

zilveren twee shillingmunt.

Gerrit Eerland 24-11-2020

PS Felling werd in 1920 opgericht, bestaat dit jaar dus honderd jaar. Door de 

coronacrisis is er van grootscheepse viering helaas niets terecht gekomen.

Marco 
tijdens
digitale
repetitie

Felling Male Voice Choir
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Welgemoed op naar 2021

Het wordt weer eens tijd voor enige blijmoedigheid. Dat kan,                                    

want er is reden tot enig optimisme, nu we de tweede golf                                       

langzaam maar zeker achter ons hopen te kunnen laten en er                                   

zicht is op een werkend vaccin. Natuurlijk moeten we nog                                         

voorzichtig zijn met deze euforie, want apen en beren zijn er                                     

altijd voldoende voorhanden op de hobbelige wegen van het geluk. Maar toch.

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik ervaar deze tweede golf al met al wat 

anders dan de eerste. In maart kregen we een enorme klap in ons gezicht en werden 

we bijna gevloerd. Nu is er, alles overziend, toch ook een soort van gewenning. We 

zijn beter voorbereid ook, lijkt het wel. Niet alleen zijn de genomen maatregelen, 

gebaseerd op resultaten uit het voorjaar professioneler, maar ook in onze geest en    

-in de mijne in ieder geval - is sprake van wat meer berusting, kalmte. 

Zeker, het leven is en blijft saaier dan vóór de uitbraak in maart en ik mis het echte 

contact met veel mensen. Al moet gezegd, maar dit terzijde, dat ik blij ben dat 

zoenen (één, twee, drie?) van kennissen en bijna-vreemden tot het verleden 

behoort. Later we hopen dat dit zo blijft, dan heeft corona ook nog één voordeel. 

Nu ik daar zo nog eens over nadenk, de saaiheid waar ik het over had kun je ook 

vertalen in: de wereld was gek geworden en de 24/7-economie komt nu wat tot rust. 

Enne… laat dat vuurwerk, afgestoken door particulieren, dan ook maar voorgoed 

achterwege. De sluiting van de kroegen op een - laten we zeggen – wat christelijker 

tijdstip, daar ben ik ook niet op tegen. En de afstand in cafés en restaurants en de 

manier waarop musea hun bezoekers door de ruimtes leiden, ziet er eigenlijk ook 

allemaal wel goed uit. Voetballen zonder hooligans op de tribunes? Een zegen. 

Houwe zo! En als we dan toch bezig zijn, misschien kunnen we eindelijk eens goed 

nadenken over de vraag hoe we moeten omgaan met - ik noem maar een paar 

dwarsstraten - de klimaatverandering en de opwarming van de aarde, de 

energietransitie, het afvalprobleem, de bio-industrie, het massatoerisme. 

Maar kunt u ook zeggen drs. W.J.M. Kunst wat dit allemaal met ons koor te maken 

heeft?

Niks, eigenlijk. 

Nou, misschien toch wél iets. Ik ben namelijk ook iets optimistischer aan het worden 

over ons koor. Als er binnen afzienbare tijd een vaccin komt, dan lijkt het mogelijk 

om - zeg in het voorjaar - weer bij elkaar te komen en te repeteren in De Schulp. 

Dan kunnen we ook weer nadenken over ledenwerving, concerten die we kunnen 

geven en over de voorbereiding van ons honderdjarig bestaan.

En ten slotte: dan worden deze columns misschien weer eens een beetje minder 

serieus, wat leuker!

Er komen weer mooie tijden aan.

Wim Kunst 
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Bij mijn laatste bezoek aan ons ere-lid Koos van der Kuijl,                             

gaf Koos aan dat hij graag iedereen en vooral de lezers van                              

deze Kroniek, nog eens wilde bedanken voor de vele vormen                            

van belangstelling die hij heeft gekregen tijdens zijn verblijf                             

in Anholt en later in zijn huidig appartement. Vooral in Anholt                           

kwam er regelmatig bezoek langs, en vaak was dat met                                   

bloemen en andere lieve attenties. Ook was hij blij met de                           

vele kaarten die hij mocht ontvangen. 

Inmiddels woont Koos in zijn appartement in de Ceresstaete. Ga ook daar eens 

bij hem langs. Hij zou dat erg waarderen. Na een telefonische afspraak (tel. 

213118) vind je Koossies Corner nu  in de Ceresstaete, App. 27 aan de 

Ceresstraat 11-A  9401 DP  Assen.

Koos is na zijn revalidatie gebonden aan het gebruik van een rolstoel. In het 

verleden verscheen in de Kroniek(jes) regelmatig een stukje uit de pen van 

Koos, genaamd Koossies Corner (hiervan verschenen er 52 stuks!). Schrijven 

lukt hem nu echter (nog) niet. Vandaar helaas geen bijdragen meer van hem.   

Maar het praten gaat hem nog goed af. Ook is zijn humor niet verdwenen. Zo 

vertelde hij mij nog de volgende gebeurtenis:  ’ Ik zat laatst in mijn rolstoel 

voor de wasbak en door een ongelukkige beweging stootte ik mijn hoofd tegen 

de wasbak en kreeg een wondje boven mijn wenkbrauw. Door het gebruik van 

bloedverdunners leek het allemaal nogal erg, maar van de opgeroepen 

hulptroepen kreeg ik prima verzorging. Omdat men vreesde voor een 

hersenschudding zou ik in de nacht regelmatig gewekt worden en moest ik dan 

een soort wachtwoord zeggen. Ik koos voor KUKELEKU. Ik werd die nacht een 

paar keer gewekt en telkens riep ik KUKELEKU. Maar ik werd een beetje flauw 

van telkens dat gekraai, waarop ik bij het volgende wekmoment riep: 

janroelofdehaan. De helpster keek bezorgd en vroeg wat dat betekende, 

waarop ik nogmaals riep Jan Roelof de HAAN!!                                          

Toen had ze het door en zei: Jij rotjoch!’

Bij het afscheid riep Koos mij na: ‘Doe iedereen de groeten!’.  Bij dezen. (J.R.)

Beste Redactie,
Hartelijk dank voor AlleMansKroniek. Waardering voor de 
interessante inhoud. Hulde aan de inzenders. Houd vol.
Verder succes met het koor.
Met vriendelijk groet,
                                 Wietze Venema ("oud"koorlid)
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Van de Jubileumscommissie,
 
Ondanks alle perikelen waar we allemaal mee te maken hebben 
proberen wij, als commissie, toch zoveel als mogelijk door te gaan.
Dat gaat natuurlijk niet als vanzelfsprekend en met de nodige 
handicaps, maar door gaan we!
Er zijn naar de diverse betrokken commissies een aantal zaken 
uitgezet maar ook daar gaat het niet van een leien dakje, 
beperkingen van vergaderlocaties, maximale aantal personen wat 
bij elkaar mag komen etc., we weten het allemaal en dat maakt het 
er voor ons allemaal niet gemakkelijker op. 
Geen taak zonder uitdagingen, nou in deze tijd is dat zeker van 
toepassing.
 
Dus "Wij zullen doorgaan " klinkt bij jullie natuurlijk zeer vertrouwd 
in de oren, en dat is wat we dan ook blijven doen.
 
Wordt vervolgd, de JubileumsCommissie.

Marco tijdens de
digitale repetitie
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Laat ons zingen
Maar liefst 1,7 miljoen mensen zingen in een koor! Helaas is 

er momenteel weer een zangverbod voor amateurkoren. 

Daarom vragen wij: Laat ons zingen! Uiteraard op een veilige 

manier. Zingen is gezond, zingen is fijn, zingen is muziek!

Wil je de Petitie ondertekenen?    

Ga dan naar:  www.petities.nl/laatonszingen                          

of kopieer onderstaande link naar je browser.

https://petities.nl/petitions/laat-ons-zingen?locale=nl&fbclid=IwAR1NASJjTwXk86ACKOCHskAuYxHT9me6dTNqsFoUPjBCu-Jiv1vyxSDZNlo 
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Kerst 2019
Golden Men


